
Duitse Baan   - Rondje om de kerk
Boven op de hoogvlakte is een rustiek dorpje gebouwd.
Zoals gebruikelijk ligt het kerkje in het centrum van het dorp.
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De omgeving, rondom de kerk, is hier nog kaal. De huizen zijn provisorisch neergezet. Tuinen, bomen en 
verdere aankleding moeten nog komen. (Op de vorige foto is al meer te zien, die is van juni 2016)
Maar de omgeving van de kerk is af. De kerk, het marktplein en een aantal huizen zijn op een uitneembaar luik 
gebouwd. Daarom is dit stuk eerder afgemaakt. Later kan dan het luik uitgenomen worden om de omgeving aan 
te pakken.

Meneer Pastoor kijkt 
tevreden om zich heen !



Vanzelfsprekend wil je na een 
goed leven naast de kerk 
begraven worden… welnu, ook 
daar is in voorzien. Al worden niet 
alle graven regelmatig 
onderhouden zo te zien !



Moeder Overste is onderweg 
naar de kerk met een groep 
schoolkindertjes.
Wellicht krijgen ze onderricht 
over hoe je je moet gedragen in 
de kerk….

De kleine weekmarkt met vis en 
kaas heeft weinig klandizie.



Naast de kerk lopen drie monniken te 
mijmeren.
Hebben ze vrome gedachten of denken 
ze aan de brouwerij aan de overkant 
van de kerk.
Daar wordt Abdij-bier gebrouwen 
volgens het Deutsche Reinheitsgebot !



En zo bouwen we rustig verder…

Daarom: wordt vervolgd !!

Hans Peter


