
Duitse Baan  - die Bergstraβe

Op de glooiende vlakte, 
bovenop de heuvel, is 
een dorp gebouwd.
In dit oude dorp is nog 
geen scheiding tussen 
wonen en werken.

Zo staat het huis van de 
notaris tussen een grote 
boerderij en aan de 
andere kant een
Abdij-Bier-Brouwerij.

Over het milieu maken 
de bewoners zich ook 
nog geen zorgen  !
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‘t Is druk op de boerderij. Het hooi wordt binnen 
gehaald. De was moet drogen, opa is bezig met de 
mest en een knecht verwisselt een band !

Wie is de eigenaar van de motor met zijspan ?



Naast het boerenbedrijf 
levert het toerisme ook een 
aardige Deutsche Mark op.
Misschien vanwege het 
rustieke karakter, maar de 
aanwezigheid van een burcht, 
die gedeeltelijk is vervallen, 
zal daar ook zeker aan 
bijdragen.



Aan de andere kant van de boerderij is een 
groot woonhuis aangebouwd.

De boerin is in gesprek met een leverancier.

De hond houdt een oogje in het zeil.



de bierbrouwerij !de boerderij het notarishuis





Terwijl de notaris- familie 
van het Zwitser-Leven geniet, 
zwoegt de tuinman op 
weerbarstige onkruidplantjes.



De al eerder genoemde bier-
brouwerij.

Moeilijk te bereiken voor al 
die vrachtauto’s.

Maar ach, tijdens het wachten 
is er mooi tijd voor de 
plaatselijke roddels.







“De Melkboer…!!”
Een internationale melkboer…!  Hij heeft zelfs een Nederlandse 
Melkkar geïmporteerd met wit spatbord !!

De jeugd belt 
nog uit een 
telefooncel…

Nog geen 
spoor van 
Nokia’s
I-Phones of 
Samsungs !





Iets verderop is een 
garagebedrijf neergestreken….



Ach ja… het milieu !
Of op zijn Duits Umweltschutz.

Nu heb je een sticker op je auto 
nodig. Toen kon alles nog…



Een laatste blik….  



Als we weer verder zijn met de bouw, dan volgt er meer !!

--Hans Peter – juni 2016 -


